
Orde van Dienst zondag 13 juli 2025, De Open Hof Oud-Beijerland 
Thema: Jullie zijn het licht in deze wereld 

 

Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems 
Muziek: Arnoud Hobbel 
==================================================================================== 

VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Taizélied Jezus, U bent het 

licht in ons leven (Evangelische Liedbundel 173 of via de Taizébundel) 

Jezus, u bent het licht in ons leven;  

laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.  

Jezus, U bent het licht in ons leven:  

open mij voor uw liefde o Heer. 
 

Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 

g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande): Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen 2x (Opwekking 42) 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij. 
 

Groet: 

vg: De Heer zij met u en met jullie 

g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Gebed 
 

Lied 1005: 1, 2  

1: Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het 

duister.  Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2: Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het 

duister. Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Overstap moment voor de kinderen:    Manon Besseling en Ruben Schipper 

   door Jolanda Griesdoorn en Altina Verhorst 
 

We Luisteren naar het lied: My Lighthouse via 

https://www.youtube.com/watch?v=JeJvKkBV6rY 

Lezing oude Testament Genesis 1: 1-5 Bijbel in Gewone Taal  

1 In het begin maakte God de hemel en de aarde. 

2 De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een 

hevige wind over het water. 

3 Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht.  

4 God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker.  

5 Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’. 

Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.   



Evangelie lezing Matteüs 5: 14-16 Bijbel in Gewone Taal 
 

14 Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. 15 

Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt 

het licht voor alle mensen in huis. 16 Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle 

mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader 

eren.’ 
 

Kindermoment door Jolanda 

Zingen lied This little light of mine (Youth for Christ 171 of Opwekking Kids 61) 

Alleen het refrein: 

This little light of mine 

I'm going to let it shine 

This little light of mine 

I'm going to let it shine 

This little light of mine 

I'm going to let it shine 

Let it shine, let it shine 
 

Korte overdenking  
 

Luisterlied:  Elton John, Circle of Life, 

https://open.spotify.com/track/5LFzj73ZwSep0377OQj4bp 

(tijdens het lied wordt Julius binnengebracht) 
 

De kinderen mogen naar voren komen 
 

Presentatie en inleiding tot de doopvragen 
 

Het doopvont wordt met water gevuld 
 

Bediening van de doop aan Rick en Julius van Os 
 

Zingen (Staande) Lied 359 

1: Leven is gegeven 

door het water, nu gaat er 

ver boven ons geloven 

steeds een naam met ons mee. 

2: Dopen is geloven 

dat een herder je verder 

bewaren zal en sparen, 

zo gaat God met jou mee. 
 

Welkom in De Open Hof: 

 

V: Gemeente, draag Rick en Julius die gedoopt zijn, in uw gebed 

     en ga met hen de weg van het Koninkrijk 

A: Welkom, mensenkinderen van God, 

     welkom in de kerk van Christus, 

     wereldwijd in ons midden 

 

Overhandiging van de Doopkaars 

 

Een gedicht door Oma Van der Bie-Crucq 
 

Dankgebed bij de doop 
 

Zingen Lied 344 

1: Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

2: Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 
 

3: Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

https://open.spotify.com/track/5LFzj73ZwSep0377OQj4bp


 

Uitzwaai moment van Altina Verhorst en Bart   
 

Luisterlied: 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM&list=RDG9Ns5fC8CuM&start_radio=1 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 

1e Missionair Vrijwilligerswerk, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied: lied 416 : 1, 2 en 4     *We zingen dit lied staande. 

1: Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2: Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4: Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 
 

Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM&list=RDG9Ns5fC8CuM&start_radio=1

